Vervlogen kloostertijden

Proef de herinnering

en hoor de stemmen

in de wind van hen

die hier hun leven gaven
aan Hem

Hun hoofden in de wolken

en ver daarboven

hun voeten in de klei

omringd door dreigend water

hun handen bouwend aan een thuis
op zwaarbevochten land

En nu voor eeuwig rustend
op de plaats waarnaar
ze diep verlangden

Proef de herinnering
en hoor hun stemmen
in de wind

Margriet Hidding



